
 

 

 

 

 

 

 
 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aanpak: 
 

Om te beginnen hebben we eens gekeken wat het Quadro materiaal was. En 

natuurlijk zijn we direct gaan testen hoe dit allemaal werkt. We hebben een 

tijdje kunnen experimenteren hoe we bijvoorbeeld de buisjes in elkaar moeten 

steken, hoe we een kubus maken, hoe de wieltjes werkenΧ 

 

            
 

 

 

 

Daarna zijn we per 2 begonnen met een 

schets te maken. Hoe zou ons dier eruit 

kunnen zien? We moesten ook enkele 

eigenschappen bedenken rond het dier. 

Dit stelden we dan voor aan al onze 

klasgenootjes.  

 

 

 

 

 

Vervolgens hebben we met de eerste ideeën nog eens samen gezeten in 

groepjes. We vroegen ons toen af wat er haalbaar was om te maken met het 

materiaal van Quadro. Welke leuke ideetjes van de verschillende groepen we 

misschien konden gebruiken. En hebben we een nieuw ontwerp getekend in de 

groepjes.  



 

Ook dit voorstel hebben we 

voorgesteld aan iedereen van de 

klas. Ook hier hebben we weer 

gekeken wat de leuke ideeën 

waren per groepje en wat 

haalbaar was. Dan zijn we 

richting één basis ontwerp 

gegaan. De middelste tekening 

hiernaast.  

 

 

 

Dan zijn we beginnen te 

bouwen.  

Tijdens het bouwproces is het 

ontwerp enkele keren 

aangepast. Maar we hebben 

zoveel mogelijk ideetjes van de 

verschillende groepen proberen 

te verwerken in ons dier.  

 

 

Ondertussen hebben we onze klasgroep ook opgesplitst in enkele specialisatie 

groepen.  

 

Zo was er een groepje dat zich vooral bezig hield om onze Wiely in het 3D-

programma te steken.  

 

 

 

 

 



Anderen bedachten allemaal leuke ideetjes rond het leven van Wiely en 

schreven dit uit op de computer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog een ander groepje nam de 

presentatie van de naam op zich. 

 

 

 

 

 

Ondertussen maakte onze meester enkele 

ŦƻǘƻΩǎΣ Ȋƻŀƭǎ ƧǳƭƭƛŜ hier kunnen zien.  

 

 

 

 

 

En uiteindelijk zijn we heel fier om onze Wiely aan 

jullie voor te stellen! 

 

 

 

 



Wie is Wiely? 
 

Wiely werd gecreëerd op 08/08/2018, wat een hete zomerdag was. Vanaf de 

eerste dag was hij heel kleurrijk. Hij werd opgevoed bij professor Hendrick die 

in het bos leefde. Ze speelden elke dag samen met veel plezier. Op een dag 

werd de professor ziek en uiteindelijk stierf hij.  

 

Wiely was zo verdrietig dat hij weg ging uit het bos. Na een lange wandeling zag 

Wiely een heleboel kinderen. Die vroegen hem wat er was en wat hij hier deed. 

Hij vertelde met tranen in zijn ogen wat er gebeurd was. De leerlingen vonden 

het zielig en namen hem mee naar hun klas. Daar werd hij goed in de watten 

gelegd.  

 

Ondertussen groeide hij verder op. Zijn vleugels en wielen ontwikkelden zich 

verder. Hij had het vliegen algauw onder de knie. Rollen op zijn buik vond hij 

wat moeilijker. Maar na een paar weken kon hij dit ook.  

 

Wiely kan vliegen in de lucht met zijn vleugels. Maar hij gaat ook snel vooruit 

op de grond door gebruik te maken van de wielen op zijn buik. 

 

 

 

Hij maakt zijn typische teken door zijn 

vleugels te kruisen. Dit doet hij vooral als 

hij zich goed voelt bij iemand.  

 



 

 

 

Hij kan ook blijven drijven op het water net 

zoals een zeilboot door de punten van zijn 

vleugels zo ver mogelijk uit elkaar te doen.  

 

 

 

 

 

 

 

Als hij normaal staat, dan gaan zijn 

vleugels en armen naar beneden. Maar als 

hij blij is, dan doet hij zijn armen naar 

boven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij kan blijven zweven door zijn vleugels open te 

zetten. Dit kan hij 1 tot 2 uur volhouden.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Wiely zou nooit ruzie maken. Hij 

is de vriend van iedereen. Hij zou 

nooit iets verkeerd doen!  

Kijk maar eens naar zijn schattige 

ogen.  

 

Ook met zijn fijne handjes en 

voetjes kan hij heel goed 

masseren! 

 

Wie wil er ƴǳ ƴƛŜǘ ȊƻΩƴ ǎŎƘŀǘǘƛƎŜ 

Wiely in huis?!? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alle makers en bedenkers van Wiely: 

 
Cédric, Anouk, Laura, Stig, Evelien, Kato, Ahron, Lore, Rick, Amina, Runa, Noah, 

Kylian, Rio, Said, Sander, Esther, Marie-Alexine, Safa en Mohammed 

 

 
 

Ook wij voelen ons net als Wiely blij, bij dit project! 
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